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Het verhaal van Hospice de Liefde in woord en beeld

Het verhaal van Hospice de Liefde in woord en beeld.

De interviews in dit jaarbericht informeren u, vanuit ver-
schillende perspectieven, over een aantal facetten van de
dagelijkse praktijk in ons hospice. Een kookvrijwilliger,
thuiszorgmedewerker en een van onze codrdinatoren
blikken terug op 2021. Ze vertellen waarom ze gekozen
hebben voor Hospice de Liefde en delen hun ervaringen.

Het gesprek dat we mochten voeren met een van onze
gasten is daarop een bijzondere aanvulling. Natuurlijk zijn
er ook nog ‘cijfers en feiten’ die op een andere manier
vertellen wat 2021 ons bracht.

Liever luisteren en kijken? Via de QR-code zijn video’s met
een beknopte versie van de interviews te bekijken.

Het beeld dat we in dit jaarbericht schetsen is zeker niet
volledig. Er zijn nog veel meer verhalen te vertellen, zoals
over de fijne samenwerking met de vaste huisartsen.

En ‘vertellen’ zullen we ook blijven doen.
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Cijfers

In totaal heeft ons hospice in 2021 zesenvijftig gasten
mogen ontvangen waarvan twee jonger dan 60 jaar.

Zij kwamen allemaal uit de regio Rotterdam. 25 uit de stad
zelf, 6 uit Barendrecht, 5 uit Ridderkerk en 20 elders uit de
regio.

Gasten verbleven gemiddeld 27 dagen in ons hospice. Twee
verbleven slechts 1 dag en de gast die het langste bleef
meer dan 180 dagen.

Zij werden ontvangen en verzorgd door 110 actieve vrijwil-
ligers, waarvan 83 zorgvrijwilligers. De anderen verzorgden
de maaltijden, communicatie, tuin en diverse klussen.

De meeste vrijwilligers zijn tussen de 60 en 70 jaar oud,
maar er zijn er ook twee die in de leeftijdscategorie van 18
tot 30 jaar vallen. De oudste vrijwilliger is ouder dan 80
jaar!

In 2021 kwamen er 37 nieuwe vrijwilligers bij, 23 haakten
om diverse redenen af.

Twee codrdinatoren begeleiden de vrijwilligers.
Medewerkers van Laurens Thuiszorg leveren onze gasten
professionele zorg. <
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Scan QR-code voor
het video-interview
met coordinator
Patricia de Groot




Patricia schudt corona van zich af en wil het
groepsgevoel vergroten

Ooit was ze danseres, tot het door lichamelijke
klachten niet meer ging. Patricia de Groot ging de
hulpverlening in om mensen te helpen die dat nodig
hadden. Van verstandelijk gehandicapten tot
kinderen.

Met het ouder worden stelde ze zichzelf de vraag:
wat wil ik nou eigenlijk? “"Even dacht ik: ik ga iets
heel anders doen. Ik word fietsenmaker. Maar het
zorgen voor mensen zit in mijn bloed.”

Sinds eind 2020 is Patricia coordinator bij Hospice
de Liefde.

Op 29 februari 2020 opende Hospice de Liefde officieel zijn
deuren. Twee weken later had de corona-uitbraak Neder-
land in zijn greep en ging ons land met de eerste

lockdown ‘op slot’. In die periode fietste Patricia langs de
hospice. “Ik had het gevoel dat ik hier moest zijn, ben
naar binnen gestapt en heb gezegd dat ik graag vrijwilliger
wilde zijn. Het voelde meteen goed. De leergang was een
mooi begin en als zorgvrijwilliger heb ik de sfeer als heel
fijn ervaren.”
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Toen er een vacature voor een codrdinator kwam,
twijfelde ze geen moment. "Ik had vanaf het begin al
zoiets van ‘ik zou wel willen werken in deze omgeving’.
Het was heel bijzonder en fijn dat ik werd aangenomen.
En dat er vertrouwen is in mij. Mijn werk doe ik met
veel liefde en zin.”

Mooie momenten om op terug te kijken
Terugblikkend op het afgelopen jaar vindt Patricia het
lastig te omschrijven wat haar het meeste is bijge-
bleven. “Er zijn heel veel, mooie, verschillende
momenten geweest. Dat kan ik eigenlijk bijna niet
bijhouden. Vaak is er wel een contact waarvan ik denk:
jeetje, wat mooi dat ik hierbij mag zijn. Dat mensen dat
delen.”

Iedereen is even belangrijk
Over de vraag waar haar kracht ligt als codrdinator
hoeft ze niet lang na te denken. “Ik denk wel dat ik heel
verbindend ben. Ik maak makkelijk contact met een
heleboel verschillende mensen. Gelijkwaardigheid vind
ik belangrijk. Dat we dingen mét elkaar doen. Dat sluit
ook aan bij de visie van Hospice de Liefde: we vormen
een gemeenschap. Ik ben dan wel de codrdinator en ik
reet dat ik die functie heb, maar ik ben niet dé coordi-



nator die in haar eentje dingen gaat bedenken of doen.
Natuurlijk moet er structuur zijn, maar iedereen mag
zijn of haar eigen 'zijn’ meenemen. Sommige vrijwil-
ligers pakken gelijk van alles op, sommige kunnen
gewoon rustig zitten. Het mag er alle twee naast elkaar
zijn."”

Met elkaar afstemmen wat past

In een jaar vol onrust kreeg de hospice te maken met
de beperkingen van de coronamaatregelen. “"Het was
zoeken naar hoe hiermee om te gaan. Het zijn niet
alleen onze gasten die centraal staan. Natuurlijk doen
we alles om hun laatste dagen zo prettig en draaglijk
mogelijk te maken. Maar de vrijwilligers zijn net zo
belangrijk. Die staan ernaast en moeten zich veilig
voelen. We hebben daar veel over gesproken. Met
elkaar hebben we gekeken naar wat er bij ons past. We
zijn ruimhartig geweest met bezoekers die tot het laatst
bij hun dierbaren wilden zijn. En er heeft hier wel eens
een heel gezin geslapen. Altijd in goed overleg. Dat
maakt het voor mij zo waardevol om hier te werken.”

Versterken van het groepsgevoel
Nu het de goede kant uit lijkt te gaan met de corona wil
Patricia veel energie steken in het versterken van het
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groepsgevoel. “Zowel de zorgvrijwilligers als de vrijwil-
ligers in de verschillende werkgroepen hebben hard
gewerkt. Het is heel sneu dat bijvoorbeeld de tuinwerk-
groep en de communicatiewerkgroep door de corona
wat meer buiten de hospice zijn komen te staan. Daar is
echt nog wel een inhaalslag te maken. Mensen willen
elkaar weer fysiek zien en ontmoeten. Ik denk dan

gesprekken en vergaderingen in het hospice.”

Hospice de Liefde bestaat ruim twee jaar

Reden om een feestje te vieren. Als het aan Patricia ligt,
werkt ze over vijf jaar nog steeds als cobérdinator. "1k
vind het heel knap dat we dit als startend hospice
hebben neergezet. We hebben veel vrijwilligers die de
gasten met alle liefde verzorgd hebben. Natuurlijk zijn
er momenten die zwaar zijn, maar er is ook veel plezier
en gezamenlijkheid. Dat houden we vast in de
toekomst!”

Interview en tekst:
Renata van Katwijk, —
communicatievrijwilliger e




Wij zijn er om de mensen hier nog even
goed te verwennen

Hanneke van Ooststroom is naast haar fulltime-
baan als ambtenaar al bijna 2 jaar vrijwilliger in
de keukenbrigade van Hospice de Liefde. Samen
met de kookwerkgroep verzorgt zij de maaltijd
voor de gasten van het hospice. Daarnaast
coordineert zij de invulling van de lunches voor de
Leergang Stervensbegeleiding.

Aangemeld in coronatijd en niet meer weggegaan
“Via vrienden zag ik op Facebook een bericht voorbij-
komen ‘We zoeken kookvrijwilligers’, en ik dacht: ‘ik
vind koken leuk, het is in de buurt en ik kan iets doen
voor de maatschappij’. Het was geen vooropgezette
wens om vrijwilliger te worden, maar dit kwam op mijn
pad. In mei 2020, midden in coronatijd, ben ik bij
Hospice de Liefde binnengekomen en niet meer wegge-

eigenlijk heel goed verlopen is. Mede dankzij het thu-
iswerken kon ik wat flexibeler zijn met het invullen van
de diensten en hier en daar invallen wanneer het nodig
was. En ik vind het nog steeds leuk om te doen.”
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Scan de QR-code

om het video interview

met Hanneke van Ooststroom
te bekijken




Organiseren en blijven leren

“Naast het koken zelf, codrdineer ik de lunches voor de
leergangen die alle nieuwe vrijwilligers volgen. Ik krijg
vooraf de data, allergieén en dieetwensen door van de
cursisten en dan ga ik aan de slag om het in te plannen
binnen de kookwerkgroep. We doen dat vaak in tweetal-
len, omdat je voor een grote groep kookt. Daarnaast
kan een van ons dan de gasten verzorgen, terwijl de
ander de cursisten voorziet van een lunch of een kopje
thee of koffie.”

“"We houden graag rekening met de dieetwensen van de
gasten en cursisten. Ik was hiervoor niet zo thuis in
vegetarisch en veganistisch koken, maar ik moet
zeggen dat ik dat inmiddels aardig heb bijgeleerd.
Nieuwe recepten opzoeken, boodschappen doen,
voorbereidingen maken voor het koken. De organisatie
is 50% van het werk zeg ik altijd maar.”

Een kookdienst bij Hospice de Liefde

“Als ik om 10.00 uur begin, kijk ik in de koelkasten en
vriezer om te weten wat er in huis is. Ik ga altijd wel
even in de hospicetuin kijken, of er nog verse groenten
of kruiden zijn die ik kan gebruiken. Voor de overdracht
probeer ik alvast aan de gasten te vragen wat ze willen
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eten. Daarna de keuken in en dan zorgen we dat het
rond half één klaarstaat. Het koken is heel afwisselend.
Je probeert zoveel mogelijk aan de wensen van de
gasten te voldoen. Soms kook ik thuis, maar meestal in
de hospicekeuken. Dat is makkelijk, want ik heb daar
veel meer ruimte en je hebt hier alles bij de hand.”

Aparte verzoeken

“We proberen waar we kunnen rekening te houden met
ieders wensen. Om het wat eenvoudiger te maken ga ik
vaak bij iemand langs met de vraag, ‘Waar heb je trek
in?’ en dan zeg ik tegen de volgende gast 'Nou de
buurman eet vandaag spruitjes met spekjes, heb je
daar ook trek in?’. Sommige gasten vinden het leuk om
mee te helpen, dat kan allemaal. Soms zijn er bijzon-
dere wensen zoals een warm ontbijt met rijst en
groenten, bepaalde snacks of waterijsjes van een
speciaal merk. Dan halen we dat toch even? Wij zijn er
om de mensen hier nog even goed te verwennen en dat
lukt gelukkig aardig. De gasten zijn erg dankbaar.”

Speciale momenten tijdens de kookdiensten

“"Het is fijn om als kookvrijwilliger ook contact te hebben
met de gasten. Tijdens de coronaperiode mocht dit een
tijdje niet en dat is toch lastig. Ik vind het wel belang-



rijk om te weten voor wie ik kook. Je vraagt wat ze
willen eten. Je maakt eens een praatje. Je bouwt toch
een band op met gasten, vooral wanneer zij er wat
langer zijn."

“"Het is best pittig als je weet dat iemand euthanasie
gaat krijgen en je dan voor diegene de laatste maaltijd
klaarmaakt. Dat kan soms best emotioneel zijn. Een
jonge gast was er klaar voor 'Ik ga een mooie reis
maken’. Ze was er helemaal vol van en stond er heel
positief in. Dat was heel knap en mooi om te zien. Ik
zou zelf een paar dagen weg zijn en bij onze laatste
ontmoeting vertelde ze 'Ik wil je nog een knuffel geven.
Als je terug bent ben ik nog in de rituelenruimte hoor, je
moet wel even bij me komen kijken want ik lig in een
roze kist'.

Na de knuffel ben ik naar huis gegaan en een paar
dagen later ben ik inderdaad nog even bij haar roze kist
gaan kijken. Heel bijzonder en mooi dat het zo kan. Het
is een mooi onderdeel van dit werk. Mensen een mooie
laatste tijd kunt geven, dat vind ik wel het meeste bij-
zondere eraan.

Tekst en interview
communicatievrijwilliger
Anneloes van den Berg




Scan de QR-code

voor het video interview
met thuiszorgmedewerker
Karin Reker




'Het is een cadeautje om hier te mogen werken’

Karin Reker is een van de zorgprofessionals uit het
team van thuiszorgorganisatie Laurens die speciaal
voor ons hospice werkzaam zijn. Karin is in Rotter-
dam geboren. Via een opleiding tot ziekenverzor-
gende is ze in de wijkverpleging beland. Tijdens
haar opleiding tot ziekenverzorgende had ze al
interesse in de terminale zorg. Ze schreef er

In het hospice volgde ze samen met haar collega’s
een specifiek voor hen ontwikkelde leergang ster-
vensbegeleiding. Aandacht hebben voor de mentale
en spirituele noden van een gast vindt ze belang-
rijk. Haar motivatie als verpleegkundige? Mensen
helpen en de naasten bijstaan.

De samenwerking met collega’s en vrijwilligers

“Na 28 jaar wijkverpleging heb ik de overstap gemaakt
naar Hospice de Liefde. Doordat de werkdruk in de thuis-
zorg zo hoog werd, moest ik wat anders gaan doen. Ik
hield het ook fysiek niet meer vol. Ik vond het werk in de
wijkverpleging wel heel erg leuk, heel veelzijdig.”

Karin vindt het fijn om in het hospice te werken. "Ik heb
heel veel respect voor de vrijwilligers, die diensten van
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vier uur belangeloos draaien. Naarmate je langer hier
bent, leer je meer mensen kennen. Dat versterkt de
samenwerking met elkaar. Dat je met elkaar veel voor de
gasten kan betekenen, vind ik heel fijn.”

Tijdens een eerdere ontmoeting gaf Karin spontaan te
kennen het werken in ons hospice een cadeautje te
vinden. Die uitspraak licht ze graag toe. “Allereerst de
ambiance. Je zit hier in een prachtige omgeving. Ik vind
de samenwerking fijn en de aandacht die er voor elkaar
is. Net als de gewoonte om voor de overdracht even een
stiltemoment in te lassen. Ook al heb je het heel druk
gehad, door die 5 minuten stilte daal je lekker in.”

De overbelasting die Karin had toen ze de overstap
maakte van wijkverpleging naar het team van het hospice
is verdwenen. De kernwaarden van het hospice:
openheid, aandacht en liefde komt ze zeker tegen. “la,
het voelt als een warm bad hier. Ik voel dat ik veel meer
ontspannen ben. Als ik ergens tegen aanloop kan ik dat
delen met collega's. Hier in het hospice en binnen de
intervisiegroep van Laurens.”

De gasten
“Het contact met de gasten is heel divers. Met de een heb



je meer contact dan met de ander. Ook al is iemand maar
heel kort hier, dan ervaar ik toch ook dankbaarheid naar
ons toe en naar de vrijwilligers.”

Karin kan het werk redelijk van zich afzetten als ze naar
huis gaat. “Je neemt wel eens wat dingen mee, maar ik
heb er geen slapeloze nachten van. Dat is ook je
ervaring. Dat kan ook niet anders. Je kan wel meeleven
maar niet meelijden. Anders houd je het niet vol. Mijn
motto is: als iemand hier binnenkomt dan doe ik 100%
mijn best. Als iemand weggaat, zet ik me weer 100% in
voor de nieuwe gast en voor zijn of haar naasten. Dat is
belangrijk want die moeten verder met hun leven.”

Speciale momenten

“Het mooiste van hier vind ik dat er zoveel kan. De klein-
dochter van een gast die haar paard meeneemt naar de
hospice om haar oma te verrassen. De zorgvrijwilliger die
dat ook deed en daarmee een gast, die de hele dag
alleen maar op haar kamer zat, weet te verleiden om
even naar buiten te komen. Dat zijn toch wel hele mooie
momenten. Dat er zoveel gedaan wordt om het de gasten
naar de zin te maken, fantastisch!” A

Interview en tekst
bestuursvoorzitter
Hans Gijsen




Scan de QR-code
om het video interview
met gast Jan Maaskant

te zien




“Ik voel het als een taak om positief met
iedereen om te gaan”

Vanuit hun huis in hartje Rotterdam namen Jan
Maaskant en zijn partnher Sjef regelmatig de tram
richting halte Vrijenburger Bos. Om daar bij Brasse-
rie Vrijenburg, eigendom van vrienden, te genieten
van een glaasje en een goed gesprek. Vandaaruit
hebben ze aan de overkant van de trambaan
Hospice de Liefde gebouwd zien worden. De plek
waar Jan nu de laatste fase van zijn leven door-
brengt. Zorgvuldig, bedachtzaam formulerend,
vertelt hij over zijn ervaringen.

Je stapt een wolk van rust binnen

"Ik ben hier al enige tijd en ik moet je eerlijk zeggen ‘Het
bevalt mij uitstekend’. Toen ik hier kwam was ik, nou ja,
bijna gesloopt van de ziekte. Dat zat hem in het feit dat
je thuis aan allerlei werkzaamheden gebonden bent. Mijn
partner, die 94 is, kan ook niet alles meer aan. Er bleven
dus taken over die ik erbij moest doen. Dat werd mij echt
te veel. Ik ben ook al 81! Die overgang van dat huisre-
gime naar hier is geweldig geweest. Ik ben hier de eerste
maand geweldig opgeknapt. Je komt hier binnen en je
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voelt gewoon de sfeer. Je stapt als het ware een wolk van
rust binnen. De mensen die hier werken die hebben dat
in zich op de een of andere manier. Die brengen dat over.
Ik kan het bijna niet onder woorden brengen maar het is
geweldig zoals de vrijwilligers en de professionele
mensen met mij omgaan.”

Aandacht van en voor iedereen

Op de vraag of hij verschillen ziet tussen zorgvrijwilligers
en thuiszorgmedewerkers is zijn reactie: “Ja die zie ik
wel. Het zijn sowieso natuurlijk allemaal andere, unieke
mensen. Maar de zorgvrijwilligers hebben meer feeling
voor de huiselijke omstandigheden. De thuiszorgmede-
werkers werken vanuit hun specifieke kwaliteiten. Maar
aandacht voor het sociale aspect hebben ze allemaal.”
“Mijn partner en ik zijn 35 jaar bij elkaar. Ik woon nu hier
en hij in ons huis in de stad. Ik ben hier de drempel
overgegaan en heb meteen gezegd: ik ga niet meer terug
naar huis. Daar hebben we het allebei erg moeilijk mee.
Want ja, je houdt van elkaar. Het is pijnlijk en doet ons
allebei verdriet. Het mooie van hier zijn is, is dat daar
aandacht voor is. Niet alleen voor mij, cok voor mijn
partner. Er wordt gewoon gevoeld: we moeten eventjes
met elkaar praten.” Er volgt een voorzichtig lachje
voordat hij zegt: "Even de boel opengooien, noem ik dat.



Daar hebben we allebei wat aan.”

Iets voor anderen betekenen

“Na het ontbijt hier in mijn kamer, wordt er gedoucht of
‘gepoedeld’ zoals ik dat noem. Dan bel ik met Sjef en
hebben het over wat er allemaal gebeurd is, of we goed
geslapen hebben. En dan vraag ik aan een vrijwilliger of
die met mij wil gaan wandelen. Hier in de tuin of in de
buurt. Een halfuurtje, soms wat korter als de vermoeid-
heid op gaat spelen. Daarna drink ik in de huiskamer een
kopje koffie en ga ik verder met de legpuzzel die daar op
de grote tafel ligt. Lachend vertelt hij over de door hem
opgerichte Puzzel-company. “Ja dat is ook weer zoiets.
Ik merkte dat één van de gasten helemaal wegzakte in
een of andere depressieve toestand. Ik dacht: dat ken ik,
ook van mijzelf. Daar moet ik wat aan doen. Dus heb ik
gevraagd: houd je van legpuzzels? ‘Oh nee. Daar heb ik
helemaal geen zin in’, was de reactie. Maar zou je me
toch willen helpen met het uitleggen van de kantjes? Dat
wilde ze wel. Later vroeg ik: zou je het leuk vinden om zo
af en toe eens een stukje puzzel te leggen? Nu is ze niet
meer bij de puzzeltafel weg te slaan. Andere gasten en
vrijwilligers leggen ook weleens een stukje. Dat vind ik
toch wel leuk dat ik dat zo voor elkaar heb gekregen. En
dat zoiets hier kan.”

—
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"Ik lunch graag met een glas wijn en voor ik slapen ga,
neem ik een glas cognac of whisky. Mag allemaal hier.
Heel fijn. Kijk, ik ben aan de laatste fase van mijn leven
bezig. Ik realiseer mij welke kant ik op ga. Je bent hier
niet om vakantie te vieren. Maar ik voel het als een taak
om positief met iedereen om te gaan en dat lukt door de
sfeer hier.

Interview en tekst
communicatievrijwilliger
Paula Schenk




Feiten

Coordinatoren; Het jaar 2021 begon met het welkom
heten van Patricia de Groot als nieuwe codrdinator. Codr-
dinator van het eerste uur, Jeannette du Crocq, nam
afscheid vanwege gezondheidsredenen. Zij werd in
oktober opgevolgd door Josine Engels.

Vrijwilligersorganisaties in de Paliatieve Terminale
Zorg (VPTZ); We sloten ons aan bij deze koepelorgani-
satie.

Subsidie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport; Eind 2021 kende het ministerie van VWS ons,
eerder dan verwacht, subsidie toe. De aanloopjaren 2020
en 2021 waren hiermee voorbij.

Donaties; Er waren vele lieve, hartverwarmende, initiati-
even van organisaties, bedrijven en winkeliers. De waar-
dering van de bewoners en naasten vertaalde zich regel-
matig in giften, groot en klein. De donateursactie ‘Liefde
maakt alles mogelijk’ was een succes. Gelukkig maar,
want donaties blijven nodig.



Word donateur van Hospice de Liefde en
help ons helpen.

Ook met subsidie staan we voor de uitdaging om een
jaarlijks tekort van € 75.000 bijeen te brengen om de
exploitatie rond te krijgen. Vaste donateurs kunnen ons

daar enorm bij helpen.
Helpt u ons helpen? Meld u dan via onze website aan als

donateur.

Scan QR-code
om op de
‘steun ons’ pagina
van onze website
te komen
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